
Blog Willem Derynck 

Ardooie, 1 januari 2026, de officiële overdracht van het tuinbouwbedrijf Derynck. Vader 
Danny en zoon Willem nemen elk een nieuwe rol op. Willem is nu officieel de 
bedrijfsleider. Vader volgt aan de zijlijn. Ook vriendin Laura volgt met veel belangstelling. 
Als niet-boerendochter maakt ze deel uit van een, voor haar, onbekende wereld. Nu ze 
met Willem op het ouderlijk bedrijf woont zit ze er midden in, ook al gaat ze buitenshuis 
werken.  Dankzij de maandelijkse dagboekbijdrage van Willem volgen we hun verhaal.  
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Keuzes 

Als ik mijn eerste maand als tuinbouwer zou mogen samenvatten in 1 woord dan zou ik 
zeggen: “keuzes”. Elk uur van elke dag  moesten grote keuzes gemaakt worden. Met 
welke bank ga ik in zee? Wie geef ik het vertrouwen om me te adviseren en mijn dossiers 
te regelen? Kan ik mijn engagementen die ik had voor de overname nog volwaardig 
uitvoeren, … 

Op 1 januari werd ik een volwaardig tuinder. Ik kocht mijn aandelen bij coöperatie REO 
en de eerste facturen vielen meteen in de bus. (Als je ondernemer wordt in Vlaanderen, 
kan je direct beginnen betalen…). Tegelijk was het een moment om leveranciers, die 
vroeger aan mijn vader leverden, opnieuw te evalueren. Klopt de service nog met hun 
prijs? Gelukkig bleken de meeste trouwe partners nog steeds de beste keuze. Daarna 
volgden de gesprekken over kredietverlening. Ik stapte binnen bij vier banken, elk met 
hun eigen visie en tarieven. Vanuit mijn netwerk hoorde ik vooral sombere verhalen: na 
het mindere jaar 2025 zouden banken weinig appetijt hebben voor investeringen in de 
sector. Toch werd ik positief verrast. De gesprekken waren correct en sommige banken 
dachten echt mee. We maken elkaar als jonge boeren vaak bang met sterke verhalen, 
en hoewel die niet altijd uit de lucht gegrepen zijn, blijkt de realiteit vaak genuanceerder. 

Maar wat voor mij de moeilijkste keuze werd die halverwege de maand op mijn pad 
kwam was de keuze: ‘blijf ik ondervoorzitter van Groene Kring of kies ik voor mijn bedrijf’. 
Ik merkte dat het steeds moeilijker werd om alles te combineren. Vroeger kon ik veel op 
mijn ouders afschuiven maar nu merk ik dat ik het aanspreekpunt ben voor het bedrijf. 
Ik kan niet meer doorschuiven. En omdat ik vind dat de kwaliteit van mijn 
ondervoorzitterschap niet mocht achteruitgaan om onze leden te kunnen blijven 
vertegenwoordigen, voelde ik me genoodzaakt om afstand te nemen van mijn rol als 
ondervoorzitter en iemand anders de kans te geven om ten volle te gaan voor de noden 
van onze leden. Het werd een keuze met het verstand maar het hart blijft toch wel 
bloeden… 

Overlegmomenten ingepland 



Doordat mijn vriendin Laura haar job wil verder zetten, merkte ik dat ze veel 
communicatie miste in het bedrijf. Hoe dan ook, als partner van zit ze in het bedrijf en 
moet ze de grillen van het bedrijf ondergaan. Daarom implementeerde ik een 
vergaderingenstructuur in het bedrijf. Wekelijks toetsen we af wat de planning is voor de 
volgende week en wie er wanneer kan zijn. Maandelijks toetsen we de grote 
beslissingen van het bedrijf af inzake teelten, teelthandelingen, investeringen, diensten. 
Per kwartaal zitten we samen rond de boekhouding en de cijfers. Als je de 
overlegmomenten niet inplant, dan komt het er niet van want met alle werk op het 
bedrijf worden deze vaak vergeten. En dan zouden we jaarlijks een teambuilding willen 
doen met mijn broer en mijn schoonouders. Dit omdat dit partners zijn die nauw bij het 
project zijn aangesloten en we hen toch ook willen informeren over de 
toekomstplannen. Ze springen wel eens bij in het huishouden of op het bedrijf dus is dit 
ook een manier om dankjewel te zeggen. Het is niet de bedoeling om alle cijfers op tafel 
te leggen, maar ik vind het wel een mooi gebaar.  

De eerste controle 

Eind januari kregen we dan nog een aangekondigde controle van Global Gap. We zijn 
gelukkig geslaagd en we kunnen nu eindelijk beginnen met leveren. Het eerste zal de 
peterselie zijn die mag geplukt worden. Handen uit de mouwen en de pot rekkers in de 
hand, busselen maar! 

Zo zie je maar. Januari is een heel korte maand, maar toch is er tussen alle 
nieuwjaarsrecepties en etentjes door heel veel vastgelegd en beslist voor de toekomst. 
Februari belooft nog drukker te worden want een snelle kijk op de agenda toont me dat 
ieder weekend vol zit. (Halleluja…) 

Groeten,  

 
Willem Derynck,  
nog even Ondervoorzitter Groene Kring 
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